KERKKLOKJE VAN 7 FEBRUARI 2023 (nr. 3)

Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435.

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913;
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.
Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag en vrijdag in de
pastorie door vrijwilligers uit de
parochie. Telkens van 09.30 -10.30
uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is
pastoor Geilen aanwezig.)
Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van
9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel.
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u
dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@bavonuth.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 12 t/m 25 FEBRUARI 2023

Zondag 12 februari 9.30 uur Carnavalsmis (met live streaming).

Intenties:

- zeswekendienst Leonie v.d. Heuvel-Moonen;

- 2e jrd. John Spaetgens, tevens voor overleden famieleden Spaetgens en Hamers
- 3e jrd. John Pakbier.

Maandag 13 februari 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 17 februari 09.00 uur H. Mis.

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 19 februari 9.30 uur H. Mis (met live streaming).
Maandag 20 februari 09.00 uur: H. Mis.

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst.

Aswoensdag 22 februari 09.00 uur: H. Mis met askruisje.
Vrijdag 25 februari 09.00 uur H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.




1. THEMA: Maak je geen zorgen, wees zout en licht voor elkaar

Hier in het zuiden van Nederland en in
Vlaanderen gaan mensen weer met elkaar
carnaval vieren. Carnaval is het leven
vieren, je dagelijkse zorgen even loslaten en
samen met elkaar vieren dat je leeft.
Ditzelfde thema is ook vaker aan de orde in
de schriftlezingen. We horen dan Jezus
zeggen: ‘Maak je geen zorgen..., ben niet
bang..., vraag je niet bezorgd af..., maak je
geen zorgen voor de dag van morgen.’
“Jullie zijn het zout van de aarde, het licht in
de wereld”, zei Jezus vorig weekend. Dat is
toch geweldig, dat Jezus dat van ons zegt.
Als wij zout zijn, dan geven we smaak aan het leven van de ander. Als we het licht in de
wereld zijn, dan kunnen we stralen in de duisternis van het leven van de ander en die
van onszelf.

Zout geeft smaak en duurzaamheid, en het reinigt. Maar als het zout zijn kracht verliest,
geen smaak meer geeft, dan is het nutteloos geworden. Dan moet het zout eigenlijk zelf
opnieuw gezouten worden. En wel met het ultieme zout natuurlijk, Jezus zelf. Hij is de
basis van alle smaak, Hij is het vuur en licht dat nooit dooft.

Zout was vroeger heel kostbaar, omdat het zo »
moeilijk te winnen was. Het was in Jezus’ tijd zelfs
zoveel waard dat de Romeinse soldaten hun soldij
kregen uitbetaald in korrels zout. Zout behoorde in
die tijd ook tot de noodzakelijke levensbehoeften,
samen met water, ijzer en vuur. Je lichaam heeft
het dagelijks nodig. Denk maar aan wat er gebeurt
als je in het ziekenhuis terechtkomt: je krijgt een
infuus met een zoutoplossing aangelegd.

Jezus zegt ook tegen ons: “Jij bent Mij alles waard,
voor mensen zoals jij ben Ik in de wereld gekomen.” Laat ons dan ook in de komende
carnavalstijd, zout en licht zijn voor de mensen om ons heen en ons niet al teveel zorgen
maken!

Pastoor Jan Geilen

TEGEWOORDIG
MOT ALLES

2. PAROCHIEAGENDA

- elke 1° donderdag van de maand van 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open voor een
kaarsje of gebed. Ook mogelijkheid voor een gesprek in de kerk met pastoor Geilen.

- carnavalsdinsdag, 21 februari, is geen parochiespreekuur.

3. REGELS

Zullen we eens een actie starten om mensen extra te helpen met hun energiekosten?
Ja, dat kan. Wel eerst even kijken wat de regels zijn.

Misschien kunnen we kinderen wel helpen met hun huiswerk. Zeker voor kinderen die
geen bijles kunnen betalen.

Ja, mooi, wel even kijken wat de regels zijn.

We kunnen een ontmoetingspunt maken voor mensen in het Kabuuske. Naar mensen
luisteren bij een kopje koffie en wie weet wat dan nog meer kan.

Ja, goed plan, wel even kijken wat de regels zijn.

Als je geld van de “bijstand” nodig hebt, heb je te maken met ruim 25 regels waar je
zeker aan moet voldoen. Anders heb je binnen de kortste keren geen leefgeld meer.
Als je iets nodig hebt, loop je tegen regels aan.

Ja, zult u zeggen: zonder regels kan de samenleving niet. Dan wordt het een chaos. Ja,
voor de gewoonste zaken moet je in een regel-hokje passen.

Regels geven natuurlijk houvast als je dat nodig hebt. Je hoeft niet over alles altijd na te
denken.



Voor de mensen die veel mogen bepalen, zijn regels ook makkelijk. Je kunt je daar
geweldig achter verschuilen.

Eigenlijk weet ik wel veel argumenten die niet voor al die regeltjes zijn. De column zou te
lang worden. Maar ik bedoel:

We vergeten te luisteren naar mensen voordat we regels opstellen.

De vraag is dan ook: zijn de mensen er voor de regels of maken we regels om voor
mensen het leven goed te maken?

Bertie Bemelmans-Stevens

4. OVERLEDEN

Op 31 januari is mevr. Anna Lise Lenssen-Klander overleden. Ze was geboren op 14
juli 1930 te Nuth. De crematieviering is woensdag 8 februari om 09.30 uur in het
crematorium Schiffersheide te Kerkrade.

5. WAAROM ASWOENSDAG Z0O HEET

Bij Aswoensdag denkt iedereen direct aan het halen van het Askruisje. Toch is dat niet de
eerste reden, waarom deze dag Aswoensdag heet. De naam gaat terug op de veel oudere
praktijk van de openbare boete in vroeger eeuwen. Zij die zeer zware zonden hadden
begaan, meldden zich bij de bisschop en kregen aan het begin van de vasten een
boetekleed aan en werden met as bestrooid. Daarna volgde een ritueel waarbij de
boetelingen uit de vierende geloofsgemeenschap weggestuurd werden.

Het dragen van het boetekleed en het bestrooien met as waren al bekend in de tijd van
het Oude Testament. Een uitdrukking als ‘in zak en as zitten’ komt rechtstreeks uit de
Bijbel. Ook in het heidendom kwamen dergelijke asrituelen voor als teken van droefheid,
vergankelijkheid, boete en bekering. As heeft een zuiverende werking. Het wordt van
oudsher gezien als een materiaal om mee te reinigen, in letterlijke en figuurlijke zin.

In de 10° eeuw gingen gelovigen die zich bewust waren van hun eigen fouten, zichzelf
ook met as bestrooien uit solidariteit met de uitgestotenen, zonder zelf uitgestoten te
zijn. In loop van de 11° eeuw verdween de openbare boete en werd de praktijk van
asoplegging een gebruik voor alle gelovigen. In 1091 bepaalde paus Urbanus II dat met
Aswoensdag iedere gelovige as opgelegd moest krijgen. Bij de mannen werd de as op het
hoofd gestrooid en de vrouwen kregen ook toen al een askruisje op het voorhoofd.

6. UIT HET ARCHIEF: NUTHER KRUTS (1)

Uit: De voormalige Heerlijkheid Nuth, door Jos Habets 1880

In het jaar 1708 hebben we op 4 augustus schade opgelopen door de hagel. Op 8
Augustus was een zekere Absolon, de knecht van Willem Coomas die in Nagelbeeck
woont, met een wagen met vierspan, volgeladen met vruchten bezig op de akker nabij
den Thienpaol van het huis Reymersbeeck, en grenzend aan de weg die van de Heuvel
naar Nagelbeeck komt toen hij door de bliksem getroffen en gedood werd. Tevens
werden ook de twee paarden getroffen die hij placht te leiden, nl. het eerste en het
laatste, terwijl de twee ertussen ongedeerd bleven. De Raadsbesluiten van God zijn
onpeilbaar.

Datzelfde jaar hebben wij twee kruisen opgericht en gewijd ter bescherming tegen
noodweer: één Op 't Vorstercleeff, en één ander Op de Heuvel achter Grijzegrubben.
“Zulke kruisen, die men in Limburg veel bij den landweg, bijzonder op kruiswegen
ontmoet, droegen, wanneer zij tot die intentie opgericht en gewijd waren, de naam van
Hagelkruis.”

Van bliksem en onweder verlos ons Heer.

(wordt vervolgd)

7. 150 JAAR THERESIA VAN LISIEUX

Werelderfgoedorganisatie UNESCO heeft een themajaar uitgeroepen rond de Heilige
Theresia van Lisieux. Dat is niet voor niets, want op 2 januari was het precies 150 jaar
geleden dat ze werd geboren. Bovendien was het afgelopen september 125 jaar geleden
dat ze overleed. En precies 100 jaar geleden werd ze zalig verklaard. De Heilige Theresia
werd op 2 januari 1873 geboren als Thérese Martin. Al op jonge leeftijd voelde ze zich



geroepen om God te dienen. Net als drie van haar zussen
trad ze in bij de karmelietessen in Noord-Franse Lisieux.
Als kloosterling streefde Theresia ernaar om heilig te
worden, maar ze vond dit heel moeilijk en zocht daarom
een eigen route: de zogeheten ‘kleine weg’. Hierin staat
vooral Gods barmhartige liefde centraal.

Geloven was volgens Theresia geen verdienste, maar een
genade. In haar eigen woorden: “Ik hoef niet groter te
worden, ik moet juist klein blijven en steeds kleiner
worden.” Ze beschreef deze kleine weg in een dagboek
dat pas na haar dood werd gevonden. Onder de titel ‘Het
verhaal van een ziel’ werd het wereldberoemd. Vanwege
deze spiritualiteit van de ‘kleine weg’ spreekt Theresia ook
vandaag de dag nog steeds veel mensen aan. :
Theresia van Lisieux overleed in 1897 aan tuberculose. In g R
1923 werd ze zalig verklaard, twee jaar later gevolgd door e B
haar heiligverklaring. Bij gelegenheid van de 100e bR i ok
verjaardag van haar sterfdag werd ze door paus Johannes Wanleysor i e,
Paulus II als derde vrouw uitgeroepen tot kerklerares. In
2015 werden haar ouders als eerste echtpaar eveneens

heilig verklaard

WEET U DAT:

- dat carnavalsdinsdag, 21 februari, geen parochiespreekuur is?

- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen?

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

SERENITEITSGEBED:

God, geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen.
Geef me de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.



